
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



Maandag 13
e
 

 

We hadden de ontmoeting op schiphol bij de rood witte kubus om 11.45 uur 

Jac, Erminia en Robert waren er al 

Daar troffen we Marco en zijn moeder, Frits met zijn ouders, en Coc die door een vriend was 

gebracht. 

Alleen Mieke was en bleef weg om 12.15 zijn we toch maar aan het bellen gegaan met 

Bennekom. 

Ze bleek al om 11.00 uur afgezet te zijn bij de incheckbalie waar we haar dan ook aantroffen. 

Ze was ook al ingecheckt door transavia. 

We werden als 1
e
 in het vliegtuig gezet op de eerste 2 rijen stoelen. 

We hadden een rustige 4 en een half uur durende vlucht met weinig turbulentie. 

Marco heeft zitten puzzelen, Frits foto, s maken vanuit het raampje 

Jac heeft veel geslapen i.v.m.een barstende hoofdpijn. 

We hebben diverse consumptie’s genomen zoals koffie,soep saucijzen broodjes. 

Na een tussenlanding op Grand Canaria doorgevlogen naar Tenerife. 

Dik 4000 km gevlogen. 

Aankomst tijd 19.20 uur. 

We werden opgehaald door een mini busje en waren 21.00 uur in het hotel, waar we nog een 

koud buffet konden gebruiken. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden 2 huisjes tot onze beschikking.een voor 4 en een voor 3 personen. 

Coc had een eigen kamer Marco en Frits deelde samen een kamer en Jac sliep op een bed in 

de woonkamer. 

In het andere huisje had Robert een eigen kamer en deelde Erminia en Mieke samen een 

kamer. 

We waren erg moe van de reis en gingen snel naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 14
e
 

 

 

Na een goede nachtrust naar het restaurant voor het ontbijt. 

We hadden ongans lekker gegeten, geweldig wat je allemaal kon nemen, maar het bleek de 

hele week genieten om aan tafel te gaan. 

Er bleek iedere dag bij het diner een ander thema(land) te zijn, zoals Mexicaans, Italiaans, etc. 

Paëlla en Sangria werd ‘s middags klaar gemaakt en het recept werd netjes voor de 

liefhebbers opgeschreven. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst het park bekeken en daarna een wandeling gemaakt langs de kust over een mooi 

wandelpad met allemaal winkeltjes waar Frits twee T shirts had gekocht. 

Terug voor de lunch en daarna het zwembad en het bubbelbad in, Relax was het super woord. 

S,avonds voor het eerst een diner waar je de vinger bij aflikte. 

Onder de receptie in de kelderruimte was een zaal waar we een show met een arend hebben 

gezien. 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen liet een foto maken met de adelaar op de arm. 

Na gezellig nog wat geborreld te hebben weer naar bed. 



Woensdag 15e 
 

Na het ontbijt gingen Frits,Marco en Erminia mee doen met de ochtend gym onder 

begeleiding van het animatie team. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder de morgen relaxen aan het zwembad op lekkere ligstoelen, en na de lunch zijn we 

wezen wandelen langs de kust en de stad. 

Het kust gebied is erg wisselend, rotsen, stranden met parasols, maar ook leuke plekken waar 

je heerlijk kon liggen op het gras. 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

Robert wilde graag blijven liggen aan het zwembad met een boek. 

Om 15.00 uur hebben we een wedstrijd sjoelen gedaan met andere gasten van het hotel met 

allerlei nationaliteiten maar vooral mensen uit Noorwegen en Finland. 

Marco was de winnaar geworden (helaas vergeten een foto van te maken). 

 

 

 

Na het diner zijn we weer naar de zaal gegaan waar  

een muziek quiz werd georganiseerd. 

Het was erg gezellig en Robert wist heel veel vragen 

juist te beantwoorden. 

Helaas zijn wij Nederlanders niet in de prijzen 

gevallen, maar het was erg leuk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



Donderdag 16
e
 

 

Deze dag was erg bijzonder,want we hadden een minibus gehuurd met chauffeur waarmee we 

een rondreis over het zuidelijk gedeelte van het eiland hebben gemaakt. 

Erminia en Mieke hadden zich verslapen maar waren nog net op tijd. 

We vertrokken om 10.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Eerst de bergen in naar de hoogste berg van Spanje (Pico del Teide van 3718 meter hoog). 

Dit was een uitgewerkte vulkaan en het landschap was indrukwekkend met overal lava rotsen 

en brokstukken. 

        

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Het was best fris daarboven maar we hebben er wat rond gewandeld en genoten van de 

omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na een koffie pauze weer verder naar de andere kant van de berg richting de kust. 

Bij de volgende koffie pauze begon het heel mistig te worden en zelfs te regenen. 

In het restaurantje werden we onthaald met een gigantische cappuccino met banaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

               

 

               Na een tijdje begon de zon weer te schijnen en vervolgde we onze rit. 

               We stopte ook bij een heel speciale rots die de vorm had van een roos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij een heel aparte boom gestopt ( El drago) = de draak (waar men na heel veel 

onderzoek inschat dat deze tussen de 500 en 1000 jaar oud zou kunnen zijn). 

Deze boom heeft n.l. geen jaar ringen om dat met zekerheid te kunnen zeggen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Langs de kust weer terug naar het hotel waar we  

om 18.30 uur weer aankwamen, net mooi op tijd  

voor het diner. 

‘s Avonds weer naar de zaal waar we een  

flamingo show hebben gezien. 

Het was weer eens erg gezellig. 

En we gingen redelijk op tijd naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 



Vrijdag 17
e
 

 
Na het ontbijt zijn we gaan shoppen (behalve Robert) die bleef liever aan het zwembad. 

Coc had een T shirt en Mieke souvenirs gekocht. 

Er stond deze dag een hele harde wind waardoor de takken van de palmbomen afgerukt 

werden. 

De zee was erg wild met schuimende koppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch weer aan het zwembad  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



Daarna zijn Erminia, Jac en Frits  

nog ff wezen shoppen. 

Erminia leuke schoentjes en Jac sandalen 

 

Om 15.00 uur hebben we meegedaan aan  

een schietwedstrijd met de lucht buks, ook weer 

 met diverse andere mensen. 

De winnaar werd Jac (niet verwonderlijk,  

hij doet dat iedere week). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer terug in het hotel hebben we heerlijke Irish koffie en/of een ander lekker drankje 

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zo gek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Diner, wederom geweldig. 

‘s Avonds weer naar de zaal waar we bingo 

en een quiz hebben gespeeld, dus alweer een fles Spaanse champagne in de koelkast. (Haha).  

hebben we de volgende avond met z’n allen opgedronken 

Erminia en Robert wonnen ook een cocktail. 

Het was weer een hele leuke avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

        



Zaterdag 18
e
 

 

 

              

 

 

 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Shoppen, wandelen langs de kust waar we op een 

terrasje een drankje van Jac kregen aangeboden. 
Terug naar de lunch en zoals iedere middag  

om 15.00 uur een wedstrijd gespeeld. 

Ditmaal was het darten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



De eerste prijs ging naar een Spanjaard, maar Marco had de 2
e
 prijs en Robert de 3

e
 prijs. 

Daarna weer sjoelen waar Robert de 1
e
 prijs won. 

Verder kennis gemaakt met Finse mensen, leuk gepraat in het engels natuurlijk. 

Diner, en daarna naar de zaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditmaal een man die salsa en popmuziek zong. 

Er werd stevig gedanst door iedereen, zelfs geswingd met de rolstoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen erg laat naar bed, maar weer een geweldige avond gehad. 

 



Zondag 19
e
 

 

 

 

Na het ontbijt weer gewandeld en souvenirs gekocht, maar in verloop van de morgen begon 

het ineens te regenen,dus een beetje nat weer terug in het hotel. 

Tegen 16.00 uur knapte het weer op en begon de zon weer te schijnen. 

Tijd dus voor drankjes op het terras en je geloofd het niet, allemaal Siësta gehouden. mmmm. 

Diner, (wat vervelend nou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pff, alweer naar beneden waar een man met slangen een show gaf 

Natuurlijk de tijd doorgebracht met kletsen en lol maken onder elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 23.00 uur zijn we allemaal naar de overkant gegaan, naar de Ierse pub. 

Daar hebben we op de muziek gedanst en heerlijk Iers bier gedronken (Cafreys) lijkt op 

Kilkeney bier. 

Dit was onze laatste avond, dus lekker doorgegaan tot 01.00 uur 

 

 



Maandag 20
e
 

 

 

Suffig zijn we uit bed gekomen en na het ontbijt zijn 

de koffers ingepakt en in de hal van het hotel in de 

bagage kamer gezet. 

We hebben samen het verslag afgemaakt. 

Onder het genot van koffie en lekkere mohito voor 

Erminia hebben we de vakantie diploma’s uitgereikt,  

wat ze allemaal erg leuk vonden, Mieke begon ervan 

te huilen ( ach wat was ze emotioneel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frits hield nog een kleine toespraak om de 

begeleiding te bedanken voor de goed zorg 

en de gezelligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Daarna heeft Jac nog even gezwommen en ondertussen had Erminia de lunch pakketten 

geregeld voor de avond op het vliegveld. 

Nog een laatste wandeling gemaakt langs een ander stuk van de kust. 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

We werden een half uur te vroeg opgehaald door de minibus die ons naar het vliegveld bracht, 

maar goed ook want het was een heel gedoe met inchecken i.v.m de rolstoelen,er was maar 

rekening gehouden met 1 rolstoel en we hadden er 3.. 

Verder was de hulp op het vliegveld grandioos d.w.z. er was speciaal personeel aanwezig om 

ons te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn om 20.05 uur opgestegen. 

Ondanks de lunchpakketten hadden we onderweg toch wel trek gekregen in iets en namen we 

soep, kaas broodjes en koffie en/of ander drankje. 

 

We landen keurig op tijd weer op schiphol. 

Daar hebben we afscheid genomen van iedereen en moe maar tevreden terug naar huis. 

  

 

 

 

Wij, Erminia en Jac bedanken iedereen voor de geweldige leuke tijd en hopen jullie nog eens 

tegen te komen op een andere reis. 

  

 

 

 

 



Onze deelnemers waren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marco Mastwijk         Coc Tabbers   Frits de Vos       

  

 

          

 

 

 

        

 

            

   

 

 

 

 

 

                               Robert Reijers                                                Mieke van den Brink 

 

 

 

 

 

                                                          De begeleiding         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Erminia Salaris                                                                           Jac Milder 

 

 

 


